
Polsslag bestaat dit jaar 10 jaar!  

En dat willen we vieren, samen met jou! 

Polsslag is een samenwerkingsverband tussen 

armoede- en welzijnsorganisaties  

in Sint-Niklaas:  

ABBV Oost-Vlaanderen, ACV, Bonangana 

AVANSA WAAS-en-DENDER, De Keerkring vzw, 

CAW Oost-Vlaanderen,  

Inloopcentrum Den Durpel,  

De Vlier Wijkgezondheidscentrum vzw,  

Huurdersbond Oost-Vlaanderen,  

Ontmoetingshuis ZigZag,  

SAAMO Oost-Vlaanderen, VLOS en  

Welzijnsschakels Sint-Niklaas, De Springplank 
Zij houden mee de vinger aan de pols  

naar armoedebeleid in onze stad. 

 
Welkom op hun feest op 17 mei  

met een heel bijzondere theatervoorstelling 

“De Kansendans”. Een “oogopener”  

rond armoede!  

Er is een nabespreking en een receptie. 

Inschrijven langs AVANSA: www.avansa-wd.be 

of kaarten aan € 5,- bij Christine Trommelmans 

Lied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom 
 

Bidden om nabijheid 

Zou het kunnen dat wij soms  

het wezenlijke verloren, vergeten zijn? 

Zou het kunnen dat wij  

onze wortels afgesneden hebben, 

dat wij soms niet meer weten  

waar we vandaan komen. 

Zou het kunnen dat we juist daarom 

zo bezig zijn? 

Zou het kunnen dat we geen vragen   

meer verdragen 

en daarom voortdurend antwoord  

willen geven? 

 

Hoor ons, stil geworden, God. 

Omgeef ons weer met uw aanwezigheid, 

want ooit was alles veilig en geborgen bij U. 

 
 

Sacramentszondag a-jaar 

11 juni 2023 

Woord- en communiedienst 

Geen woorden 

maar daden 



Laat uw liefde weer voelen, laat ons leven door U, 

Laat ons leven door U, onze Vader 

in al het goede en het slechte. 

In alles wat de mens doet en laat. 

Laat ons weer in U geborgen zijn. 

Wij, mensen, zijn immers door U 

oneindig lief gedragen. 

Laat ons zingen en zoeken naar woorden 

zodat uw wegen niet vervagen. 

Leer ons telkens weer voelen hoe wij in U  

elkander dragen. 

Blijf bij ons, God. Amen 

 

Gloria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U, Heer, komt alle leven toe 

en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij 
dank voor Uw heerlijkheid. 
  
Gij, die voor ons ten beste spreekt, 
Jezus, Gij zijt de Heer. 
O, eengeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 

Openingsgebed  

Goede God, 

U bestaat en leeft in elk mensenhart. 

Als we woorden spreken die anderen doen leven, 

dan komt U aan het woord. 

Als we elkaar oprichten naar het licht, 

dan komt U tot leven in onze daden. 

Laat ons in die gezindheid  

hier vandaag samenzijn 

en laat ons straks ook in dat geloof heengaan,  

zo vragen wij U  

door Christus, onze Heer. Amen. 

  

Inleiding op de lezingen 
In deze lezing horen we een deel van het bekeringslied 

dat het volk zingt. Maar de profeet Hosea heeft er niet 

zoveel vertrouwen in en wijst erop dat vrome liturgie 

zinloos is als ze niet gepaard gaat met daden van  

liefde en barmhartigheid. 

Lied  

Wij zochten U, o Heer  
en onze mond werd taal, 
het wonder van vergeven  
en danken duizend maal.  
Want...... 
 
Wij zochten U o Heer  
en vonden een gebaar: 
het wonder van twee handen,  
die zoeken naar elkaar.  
Want...... 
 

Mededelingen 

 

Zegen en zending 

 
 
 
 

ZONDAG 25 juni: Dankviering  

voor het voorbije (werk)jaar: 
 

Doen we het weer? 

Ieder die iets meebrengt  

om op onze 'receptietafel'  

te delen. 

Een hapje of een drankje, 

een koekje of een snoepje, 

een flesje of … 

 

En hopen dat we hiervan 

buiten kunnen genieten. 

 

Nodig gerust anderen uit! 



Communie 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Lichtpuntje van de week 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

God, 

Gij zendt ons van hieruit 

om mens voor mensen te zijn. 

Gij geeft ons voedsel mee voor onderweg 

en kracht om te leven. 

Geef ons de kracht om Uw woorden  

om te zetten in daden. 

Kom thuis bij ieder van ons 

en bij de mensen met wie wij uw Brood delen. 

Doe ons leven met en voor elkaar, 

naar het voorbeeld van Jezus 

en tot zijn gedachtenis.  

Amen 

 

 

 

 

Eerste lezing Hosea 6, 3-6  
 

Orgel 

 

Een moment voor de kinderen 

 

Evangelie  Matteüs 9,9-13    
3 kruisjes: Jezus, ik denk aan jou,  

Jezus ik spreek met jou, Jezus ik hou van jou  

 

Homilie 
 

Voorbeden 

Wij keren ons af  

van rivaliteit, afgunst, pretentie, egoïsme  

en alles wat niet toelaat  

om in echte verbondenheid te leven. 

We willen geen wereld waarin enkel het recht 

van de sterkste geldt;  

een wereld van ieder voor zich. 

Open ons hart voor elke mens, God. 

Inspireer ons tot echte dienstbaarheid  

voor elkaar. 

 

Wij keren ons af van onverschilligheid en  

ongeduld die ons hinderen om te zien wat we  

voor anderen echt kunnen betekenen. 

Wij willen geen wereld waar enkel drang naar 

prestige en meetbare prestaties gelden. 

Hou ons waakzaam, God.  

 

 

 



Laat ons steeds opnieuw ontdekken  

hoe we allemaal samen kunnen werken  

om het goede, het schone en het ware in onszelf  

en iedere mens steeds opnieuw  

zichtbaar te maken. 

Help ons zo de kracht van het kleine in elke mens 

te ervaren. 

Heer luister naar mij … 
 
Vandaag danken wij voor alle papa’s, pluspapa’s, 

opa’s, plusopa’s, begeleiders en alle anderen  

die als een vaderfiguur kracht uitstralen,  

liefde geven en het goede doen aan allen  

die aan hen zijn toevertrouwd. 

Dat zij hun vader-zijn zo verder  

mogen blijven beleven. 

Heer luister naar mij … 
 

Bidden wij voor onze overleden familieleden,  

vrienden en allen die thuisgekomen zijn bij U. 

Dat zij verder leven in onze herinnering  

en in ons hart 

en dat zij verder leven bij U die eeuwig zijt. 

Vandaag bidden wij in het bijzonder voor:… 

Heer luister naar mij … 
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God die naar ons luistert  

en die ons zijn liefde geeft, 

die ons bevrijden zal. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, die mens was,  

net als wij, 

die niemand in de kou liet staan, 

die oog had voor kwetsbare mensen. 

 

Ik geloof in de heilige Geest, 

die ons bezielt, die uit is op eenheid 

en die telkens weer nieuw maakt. 

 

Ik geloof in de mensen om mij heen, 

dat zij goed en waardevol zijn, 

dat zij zoeken naar geluk, 

dat zij door God bemind worden. 

 

Ik geloof dat God mij leidt  

en dat Hij steeds toekomst geeft. 

Ik geloof dat Hij ons het leven heeft gegeven,  

dat sterker is dan de dood. 

 

Offerande 
De misdienaars  

komen graag rond 

voor jouw bijdrage.  

Maar heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je, indien gewenst,  

storten via je bankapp.  

Bidden bij brood van leven     

Goede en barmhartige God, 

wanneer het leven verwarrend en 

onzeker is keren wij ons tot U. 

ons is voorgegaan op uw weg. 

Dit brood, 

dat in een vorige viering gezegend werd, 

brengen wij hier in ons midden 

als tastbare herinnering aan Jezus 

die ons sterkt 

zodat wij standvastig blijven leven  

en handelen vanuit uw Geest. 

 

Het is een klein teken maar, 

een beetje onbeholpen: 

we delen het brood, 

een hapje voor iedere mond, 

terwijl we het zelf zo moeilijk kunnen: 

brood zijn voor deze aarde, 

voor alle mensen wereldwijd, 

die honger lijden naar  

vrede en gerechtigheid. 

 

Het kleine teken van Jezus van Nazareth 

die het wel gedurfd heeft 

en zelf brood is geworden  

voor mensen allerwegen: 

een gebroken leven  

dat sterker was dan de dood. 

 

In de schaduw van zijn verhaal 

willen we nadoen wat Hij heeft gedaan: 

brood delen, op zoek naar zijn weg 

want zo worden wij zijn lichaam. 

Hij heeft ons getoond 

hoe wij ons leven moeten gaan; 

liefde geven tot wij breken 

om brood voor een ander te zijn. 

 

Onze Vader 

Op deze sacramentszondag worden alle mensen  
die communie uitdragen rond het altaar gevraagd. 
 

Vredewens 

Wie barmhartigheid betoont, 

leeft vanuit het hart. 

Wie deemoed beleeft, 

leeft met hart en ziel. 

Wie vrede verspreidt 

laat zich leiden door Jezus,  

de mensenzoon. 

Leef in zijn vrede. 

Die vrede van De Heer is met ons allen. 

 

Geven we elkaar nu ook een teken van die vrede. 

 


